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Maandbrief november 2024 

   

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 
website van de kerk te gaan: 
www.hervormdkampereiland.nl   
Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons 
weten met een mailtje aan de scriba.  

 

 
Van de kerkelijk werker 
Droedelen 
Nee, dat is geen voortplantingsproces van twee 
flamingo’s. Onlangs heb ik het nog gedaan, 
droedelen. Volgens Van Dale is dit ‘het 
gedachteloos krabbelen op lege plekjes papier’. 
Een grappig woord voor zoiets onzinnigs en toch 
herkenbaar. Dat past helemaal bij het weerbeeld; 
het blad valt af en het is wisselvallig. En je zit wat 
voor je uit te staren. Mijn papieren agenda staat 
vol ‘droedels’.  
Jezus deed het ook, droedelen. Het leek alsof Hij 
gedachteloos in het stof schreef (Joh. 8:1-11). 
Maar Hij was er wel bij met zijn gedachten. Hij 
zette de mens op zijn plek. Soms hebben we dat 
nodig, dat we op onze plek worden gezet. Dan 
gaan we nadenken, lees: reflecteren op onszelf. 
Een leven met Jezus stemt tot nadenken. Bart van 
‘t Ende 
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Vierende gemeente  
Zondag 3 november  
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds.  R.A. Houtman, Vaassen 
Kindernevendienst: Karolien 
Oppasdienst: Daniëlle en Iris 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Friedenstimme 
Friedenstimme ondersteunt al ruim veertig jaar 
christenen in de voormalige landen van de Sovjet-
Unie. Momenteel is Friedenstimme verbonden 
met ruim 115 Evangelisten uit die regio. Zij 
verkondigen het Evangelie en worden voorzien 
van lectuur en middelen voor vervoer. Aan deze 
organisatie is ook een kaartenactie verbonden, die 
wij als diaconie deze zondag bij de uitgang willen 
uitdelen, om zo deze christenen te ondersteunen 
in de voormalige Sovjet-Unie. Zondag krijgt u daar 
uitleg over tijdens het collectemoment. 
 
Woensdag  6 november  
Tijd: 19.30 uur 
Voorganger: Mw. M. de Groot, IJsselmuiden 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Voedselbank 
Op woensdag 6 november is het weer actie 
dankdag en traditie getrouw willen we voor de 
voedselbank weer producten inzamelen. Ze 
vragen voor deze keer suiker, patentbloem en olie. 
Vanaf zondag 3 november staan de kratten weer 
achterin de kerk klaar en deze blijven daarna ook 
nog een tijdje aanwezig. 
De Voedselbank Nederland is een particulier 
initiatief dat een schakel wil vormen tussen 
enerzijds de verspilling bij de levensmiddelen-
producten en anderzijds de groeiende armoede in 
Nederland. Op dit moment wordt er in Kampen 
aan ongeveer 150 huishoudens voedsel 
uitgedeeld. Mensen met een heel beperkt 
inkomen, die klem komen te zitten, hetzij door 
werkeloosheid of schulden komen hiervoor in 
aanmerking. Laten wij als kerk deze mensen niet 
vallen en helpen waarmee we kunnen. 
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Zondag  10 november  
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: W. Dekker, Kampen 
Kindernevendienst: Brenda 
Oppasdienst: Karolien en Agnes 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: orgel 
 
Zondag  17 november 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden 
Kindernevendienst: Hetty 
Oppasdienst: Leonie en Danny 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Hoop voor Albanië 
 

Hoop voor Albanië is sinds 1991 betrokken bij de 
hulpverlening en armoede bestrijding in Albanië. 
De stichting werkt vanuit een christelijke 
levensvisie en draagt dat ook uit in haar werk. 
Albanië is een land wat tot 1991 onder een 
communistisch regime leefde. Zowat vijftig jaar 
lang was het land gesloten voor de buitenwereld. 
Je mocht NIET GELOVEN. Achterdocht, 
wantrouwen en isolatie waren hiervan het gevolg 
onder de bevolking. Hoop voor Albanië blijft zich 
inzetten voor de Albanese bevolking aan de rand 
van de samenleving. Laten wij hen HOOP geven 
door deze collecte. 
 
Zondag  24 november Eeuwigheidszondag 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Dhr. A. van ‘t Ende 
Kindernevendienst: Corjanne 
Oppasdienst: Marten en Daan 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kerk 
In deze dienst zullen de gemeenteleden die het 
afgelopen jaar zijn overleden herdacht worden. 
 
Zondag  1 december 1e Advent 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Open dienst commissie 
Kindernevendienst: Jenneke 
Oppasdienst: Jeanette en Henrieke 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Edukans 
Koffiedrinken na de dienst 

Pastorale gemeente 
 
Terugkomavond doopouders (afgelopen 5 jaar) 
Op donderdagavond 28 november is er een avond 
voor ouders die in de afgelopen 5 jaar een kindje 
hebben laten dopen. Elkaar ontmoeten en in 
gesprek gaan over ‘ontvangen en doorgeven’. Wat 
heb je zelf ontvangen in de (geloofs)opvoeding en 
wat wil je zelf doorgeven aan je kinderen. Ben je 
erbij? Bart van ’t Ende 

 
Catechisatie  
De eerste catechisatieslessen zijn geweest. We 
mogen terugkijken op mooie avonden. De 
aanwezigheid, openheid en eerlijkheid worden 
gewaardeerd! 
Een van de lessen ging over letterlijke stormen 
(Milton) en figuurlijke stormen. Deze figuurlijke 
stormen komen in samenleving en eigen leven 
voor. 
 
Wat doen de discipelen wanneer ze in een storm 
terecht zijn gekomen? Ze halen Jezus erbij. 
Daarmee worden niet al onze figuurlijke stormen 
tot zwijgen gebracht, maar Jezus is er wel bij! Dit 
verhaal lezen we in Mattheus 8: 23 – 29. 
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Ter verwerking hebben we van karton en papier 
schepen gemaakt die moesten blijven drijven. Wat 
bij de meesten ook lukte… Bart van ’t Ende  
 

 
 

 
GEZOCHT: KOSTER 
Lijkt het jou leuk om zondags de deuren van de 
kerk te openen en iedereen welkom te heten? 
Meld je dan bij de kerkrentmeesters! 
We zoeken voor in het team van kosters een 
invulling, vanwege het ontstaan van een gat in de 
bezetting. Het team bestaat uit 6 kosters, die 
rouleren in diensten. Dat zijn o.a. alle erediensten 
en mogelijk rouw- en trouwdiensten. 
Voor vragen kunt u terecht bij 1 van de 
kerkrentmeesters. 
 
Gezocht hulp bij de oppasdienst. 
Het groepje mensen dat op wil passen op de 
kinderen tijdens de dienst op zondagmorgen 
wordt wel heel erg klein. Wilt u, wil jij af en toe ook 
wel een keer oppassen, meld u dan aan bij de 
scriba: scriba.kampereiland@outlook.nl 

Lang niet altijd zijn er kinderen en dan kunt u 
gewoon de dienst bijwonen. 
 
Actie Dankdag 2024 
  

‘Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, 
maar hem omwille van ons allen heeft 
prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?’ 
(Rom 8:32) 
  
Wij danken God voor onze kerk en onze gemeente. 
Dat er op Kampereiland een kerk is, om samen te 
komen tot elkaar en te danken voor alles wat we 
van Hem hebben ontvangen. 
Onze kerk, die al meer dan 350 jaar een vindplaats 
is voor geloof, hoop en liefde. Graag willen we dat 
die kerk ook in de toekomst die vindplaats blijft 
behouden en daar willen we ons dan ook voor 
inzetten. 
Traditiegetrouw houden we op Dankdag voor 
gewas en arbeid, de Actie Dankdag. U ontvangt dit 
weekend per mail de brief van de 
kerkrentmeesters hiervoor. De brief staat ook in 
de Appostel app. 
In deze brief staat het doel genoemd met daarbij 
een uitleg, wat alles te maken heeft met 
bovenstaande. 
Wij hopen en bidden voor een royale gift. 
  
Met vriendelijke groet, 
Uw Kerkrentmeesters 
 
Het Bloembed 

 

De druif 
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De maand oktober is de oogstmaand van de druif. 

De wijnstok (Latijnse naam: Vitis vinifera; 
Hebreeuws: gephen; Grieks: ampelos), wingerd of 
druivenboom is een houtachtige klimplant die in 
warme streken veel voorkomt. 
De vrucht van de wijnstok is de druif. 
Maar alleen de gecultiveerde varianten kunnen 
worden gebruikt om wijn van te maken, de wilde 
wingerd kan alleen gebruikt worden om azijn mee 
te produceren. 

De Druif in de Bijbel: 
In de Bijbel wordt de wijnstok genoemd in, onder 
andere, Gen. 9: 20; 40: 9; En in het 'lied van de 
wijngaard’, Jesaja 5: 1-7. Ook in het nieuwe 
testament wordt de druif aangehaald om ons 
duidelijk te maken waar wij staan als discipel in het 
koninkrijk, namelijk in de gelijkenis van de ware 
wijnstok en zijn ranken. Johannes 15:1 en verder. 

In de Christelijke traditie wordt de wijn gebruikt bij 
het vieren van het Heilige avondmaal. 

In de liturgische schikking kom je de wijnrank of 
druiven weinig tegen. 

Verantwoording collectes 2e kwartaal 

7-4-2024 Kerk  €          55,50  

14-4-2024 De Herberg  €        104,90  

21-4-2024 Lief en leed  €        155,60  

28-4-2024 Voedselbank  €        113,80  

5-5-2024 Mensenkinderen  €        102,20  

9-5-2024 MAF  €          40,20  

12-5-2024 St. Vrienden van de Hoop  €        101,50  

19-5-2024 Pinkstercollecte  €        118,10  

26-5-2024 Open Doors  €        122,00  

2-6-2024 Orgel  €          47,20  

9-6-2024 Mercy Ships  €          85,10  

16-6-2024 Onderhoud  €          62,80  

23-6-2023 ZOG  €          80,90  

30-6-2024 Kerk  €          97,20  

 

Rekeningnummers 
Het rekeningnummer van de kerk is 
NL59 RABO 0373 7473 65 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 

Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 
0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het 
overmaken uitdrukkelijk de datum en doel. 
 


